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Als ik door een stad loop, dan zie ik overal vlaggen. Als vlaggenkundige ontwikkel je een
soort extra zintuig om overal vlaggen te spotten. Ik denk dat velen van jullie dat zullen
herkennen. Die beweging in een ooghoek, dat kleurenpatroon in de verte, elke vlag in de
omgeving wordt geregistreerd. Vlaggen zijn namelijk overal en ze vertellen iets over de
plek waar je bent en de mensen om je heen.

Onlangs kwam ik in contact met een professor die wilde onderzoeken hoe sterk de
regionale identiteit is (bijvoorbeeld in de Achterhoek) door via Google Streetview
streekvlaggen in kaart te brengen. Als dat lukt dan zou ik ook benieuwd zijn naar de
verspreiding van regenboog-, Palestijnse of omgekeerde vlaggen, ommaar wat te
noemen. Dat kan een interessante kaart van Nederland opleveren!

Zelf was ik op vakantie in Ierland en ook daar viel het vlaggebruik mij op. Ik schreef er een
blog over op onze website, www.vlaggenkunde.nl. Elke stad, streek of regio heeft weer
andere gebruiken of tradities met vlaggen. Ik ben dan ook benieuwd wat jou is opgevallen
tijdens je vakantie. Deel het in onze whatsapp-groep voor NVvV-leden of schrijf zelf ook
een blog over vlaggentradities in andere landen. Wij kunnen daar uiteraard bij helpen!

Soms zijn vlaggen wat nadrukkelijker aanwezig, zoals bij sportevenementen. De vlaggen
langs de route van de Tour de France zijn niet te missen en ook in de voetbalstadions
tijdens het Europees Kampioenschap was er genoeg te zien. In Nederland hebben we
natuurlijk traditioneel de vlaggenparade bij de Vierdaagse in Nijmegen, maar hoogtepunt
van de afgelopen vlaggenmaanden waren toch wel de Olympische Spelen.

Bij de openingsceremonie waren de kleuren van de Franse vlag natuurlijk veelvuldig
aanwezig en het volkslied werd zelfs gezongen in een vlag die overging in een jurk. Nadat
de deelnemende landen met hun vlaggen langs waren gekomen galoppeerde een ridder
over de Seine met de olympische vlag als cape, waarna alle landenvlaggen samenkwamen
in het stadion. Alleen jammer dat de olympische vlag ondersteboven werd gehesen…

Kortom, genoeg te beleven voor vlaggenkundigen, ook tijdens de wedstrijden. Voor het
eerst won iemand een medaille onder de Olympische vlag van het vluchtelingenteam en,
vanwege een gedeelde derde plaats hingen de vlaggen van China en Taiwan naast elkaar.
Ook bij de sluitingsceremonie waren vlaggen alomtegenwoordig, waarna Parijs uiteindelijk
symbolisch het (vlaggen)stokje overdroeg aan de gaststad van 2028, Los Angeles.

In tegenstelling tot het EK en de Tour zijn bij de Olympische Spelen eigenlijk alleen
nationale vlaggen te zien. De spelen zijn bedoeld als verbroederend initiatief maar
benadrukken dus ook de grenzen tussen landen en de verschillen tussen mensen die uit
het ene of het andere land komen. Onder welke vlag je sport, beïnvloedt je kansen. Het
zijn niet alleen sportieve grenzen die olympisch succes bepalen.

Tijdens de vlaggendag op 15 juni heeft het bestuur de jaarlijkse Dr. Willem van Ham Prijs
toegekend aan Yousef Gnaoui, ofwel rapper Sef. In zijn theatervoorstelling VLAG! en het
bijbehorende album zet hij kanttekeningen bij de grenzen die mensen uit elkaar houden en



de rol die vlaggen daarbij spelen. Na het uitreiken van de prijs sprak ik met Sef over
vlaggen. Ik kan het interview aanraden. Het staat op ons YouTube-kanaal!

Dit najaar verschijnen er overigens nog meer filmpjes op ons YouTube-kanaal. We gaan
namelijk een aantalwebinars organiseren met lezingen over interessante thema’s en op
21 november zelfs een online vlaggenquiz. In coronatijd hebben we al wat ervaring
opgedaan met een digitale vlaggendag. Het lijkt ons als bestuur een mooie manier om wat
vaker als leden bij elkaar te komen. Vlaggen zijn immers overal … ook online!
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